
‘t Was onrustig in de 
diverse Vledderse 
veestapels. 
Varkens verstopten zich 
onder stro in hun stal, 
kippen, 
van 

de leg, stopten 
hun gekakel 
en maakten 
zich klein in 
het nachthok. 
Mestkalveren doken onder in een 

                        droge sloot. 

woensdag 17 aug. 2022

Andries Oldersma 
Toernooi
Op woensdag14 september  
organiseren wij het Andries 
Oldersma toernooi.  

Dit is een NJBB toernooi voor 
leden met een licentie. 
Eigen leden van Vledderboules 
kunnen zich ook aanmelden. 
Het is een doubletten toernooi 
met 5 voorgelote partijen. 
De aanvang is 10.00 uur.  
Er zijn weer mooie vleesprijzen 
te winnen. 

Kosten €5.00 p.p. 
Aanmelden kan tot en met 
11 september bij Jolanda 
Mulder
(jolandamulder@home.nl) 
of op het inschrijfformulier in 
de kantine.

Pannenkoeken
toernooi
Pannenkoekenbakkers 
gevraagd.
Op zaterdag 17 september 
houden wij weer het tradi-
tionele pannenkoekentoernooi 
voor leden. Aanvang 13.30 uur. 
Kosten €5.00 p.p. 
Eerst drie partijen boulen en 
dan pannenkoeken eten.  
Maar om pannenkoeken 
te eten hebben we ook 
pannenkoekenbakkers nodig. 
Informatie en aanmelding bij 
Jolanda Mulder (06-41743240).

Toernooien in september.
In memoriam 
Klaasje Winters.
Het bestuur heeft 
bericht ontvangen, 
dat op 3 augustus j.l. 
Klaasje Winters is overleden. 
Klaasje is 86 jaar geworden en 
kampte de laatste tijd met haar 
gezondheid.  
Klaasje was een enthousiaste 
bouler, die indien de 
gezondheid het toeliet op de 
baan aanwezig was.  
Ook bij de crematie bleek dit 
door de aanwezigheid van haar 
kistje met jeu de boules ballen 
bij de kist.   
Samen met haar man Piet 
hebben zij het klaverjassen 
opgericht, tevens is Klaasje 
jarenlang bestuurslid geweest 
en tijdens toernooien was zij 
samen met Aafje de vaste 
verkoper van munten. 

Vanwaar die onrust? 
Instinctief wisten zij dat de jaarlijkse  bbq  van de 
Vledderboules aanstaande was. 
En zij vreesden het ergste. 

Ook vegetariëers schoten in de protest-module, 
maar hun ontbrak de tijd om nog spandoeken en/of 
protestborden te maken.

Helaas, de laatste week vaak zo verwenste koperen 
ploert, deed zich gelden. 
Normaal speelden we op het bbq-toernooi drie 
partijtjes boulen alvorens we ons naar de dis 
begeven, maar met de tropische temperatuur was 



spelen onverantwoord.

Dit jaar is het dus alleen maar eten en zweten.
Met klotsende oksels en bezwete voorhoofden 
gaven uiteindelijk 36 leden  om 17.00 uur acte de 
présence om deel te nemen aan de bbq.

De bbq was ‘gratis’ aangeboden door het 
bestuur,maar op de keeper beschouwd bleek het 
toch een sigaar uit eigen doos te zijn.

Dat de temperatuur ook invloed had op het 
temperament van sommige leden, (zij konden 
immers hun boule-vaardigheden niet tonen) bleek 
alras. 

Gelukkig had de voorzitter, met een vooruitziende 
blik, schielijk het bestek van de tafels afgehaald om 
een bloedbad te voorkomen, wat overigens met de 
botte bestekmessen welhaast onmogelijk zou zijn.

Nadat iedereen zijn plaats had ingenomen aan 
de tafels en aan de bar, voorzien waren door 
Lydia  van een drankje kon het grote genieten een 
aanvang nemen. 
Ook Annie, Geesje, Lida droegen hun steentje bij 
aan het welslagen van de bbq.

Het grote moment was aanstaande
Iedereen werd voorzien van een schoteltje met 

daarop twee bolletjes salade en wat groente, door 
slagerij ‘de Kei’ op een culinair creatieve wijze 
vervaardigd.

Het vuur onder de bbq werd aangestoken, een niet 
te benijden klusje gezien de tropische temperatuur. 
Maar, de stokers Henk en Bennie hielden zich 
kranig.

De beide onrust stokers



Dè rookpluimen die zij veroorzaakten deden 
de brandweer in een alarm toestand schieten, 
gelukkig voor hen was het loos alarm.

Watertandend eigende een ieder zich, onder 
auspiciën van Bennie en Henk, zich een stuk vlees 
toe. 
Om zich met overgave en met bot bestek de 
uitgekozen lekkernij te consumeren.

De culinaire vaardigheden die beide heren 
tentoonstelden werden door de aanwezige leden 
zeer op prijs gesteld, een enkele zwart geblakerde 
hamburger daargelaten, maar vooruit, een klein 
bedrijfsongeval moet kunnen.

En dan sta je als objectieve buitenstaander 

verbaasd over de hoeveelheid voedsel die 
sommige wisten te verorberen.
Ook de drank vloeide rijkelijk, hetgeen een 
conversatie op niveau niet ten goede kwam. 

Één deelneemster werd wat aanhalig en begon 
met wat bbq-saus een sympathieke disgenoot 
te besmeuren, wat alcohol al niet kan te weeg 
brengen.

Ondanks dat werd het een gezellig samenzijn. 
Hilbert had zijn klassieken meegebracht om de 
feestvreugde te verhogen, maar op zijn oproep “er 
kan gedanst worden” verstijfde menigeen. 

Men moest er niet aan denken tegen al die 
plakkerige lichamen aan te moeten schuren.



Hilbert draaide het volume wat op om vervolgens 
(heel verstandig) zelf een eindweegs van de 
luidspeaker te gaan zitten.

Ook onverziene talenten kwamen naar boven, zo 
zat er aan tafel een persoon die bijzonder vaardig 
was in het decimeren van het wespenbestand, 
uit zijn wijnglas waarin twee wespen laveloos 
dreven weren deze met een flukse beweging op 
het tafelblad vermorzeld, ook andere aangevlogen 
geel/zwarte stekers werden vakkundig omgebracht.
Een ander hoogtepunt kwam toen er een A4-tje 
werd uitgedeeld met daarop het clublied.



Nu moet u weten dat ik een vocaal trauma heb 
opgedaan in mijn jeugdjaren.
Iedereen kent wel de canon “Vader Jacob”. 
Zelf zong ik vals en switchte van de ene groep naar de 
andere, om vervolgens na herhaalde waarschuwing 
door de muziekleraar met zachte dwang naar de 
kaartenkast werd verwezen om tussen de landkaarten 
en platen van Jetses in het halfduister de muziekles af 
te wachten. 
Je begrijpt nu mijn trauma.

Ook het vocale gebeuren bij de Vledderboules liep niet 
vlekkeloos, onder begeleiding van Louwerens zong 
het overgrote deel van de leden keurig het clublied 
maar vanuit de ‘rokersgroep’ was men bezig met 
natte(zweet)voeten de Zuiderzeeballade te verkrachten.

Om de rook enigszins te distribueren over alle 
aanwezige verwijderde Bennie het blauwe afdekzeil, 
wie schetst onze verbazing dat er een nog niet 
opgemerkte groep tevoorschijn kwam die zich zelf 
betitelde als ‘rokersgroep’.

Een ijskoud hoogtepunt was de afsluiting 
van de succesvolle bbq, ijs met slagroom en 
vruchtjes.

Henk sloot de bbq  met dankzegging voor 
alle medewerkers.

Het werd al schemerig toen de eerste 
deelnemers met volle magen en vette kinnen, 

huiswaarts keerden, voldaan tevreden en dankbaar 
voor weer zo’n mooie, maar wel warme dag.

Bert K

En nu maar hopen, dat datgene wat soepel naar binnenging er ook weer 
zonder problemen uitkomt




